 

 
 

  Alleen de ware gevorderde lukt het om steeds weer beginner te zijn.
Wie alles verloren heeft, houdt over waar het echt om gaat.
Een gekwetste ziel, heeft een groot hart nodig.
Echte wandelaars houden van stilstaan.
Hoe meer je je huis verlaat, hoe meer je thuis kunt komen.
Voelen is een slimme manier van denken.
Regels zijn er om je vrijheid te vieren.
Alles wat mij vandaag verhoogt, zal mij ooit vernederen.
Dikdoeners voelen zich dun.
Echte trots is gegrond in nederigheid.
Kunt u mij ook zeggen wat de meest efficiënte en meest effectieve manier is om mijn tijd te verdoen?
Cynici proberen te vergeten dat ze idealisten zijn.
Wie zich dun voelt, gaat dik doen. Wie dik doet, voelt zich dun.
Heel vaak maken dieren mensen menselijk.
Er is niets krachtiger dan waarachtige zachtheid.
Een echte man hoeft zich niet te vermannen.
Niks doen, is hard werken.
Sterven doe je eigenlijk, voor je dood gaat.
Hoe meer je de baas wilt zijn, hoe minder invloed je zult hebben.
Zolang we iets te winnen hebben, hebben we iets te verliezen.
Loslaten is aanzienlijk moeilijker dan weggooien.
Wie autonoom is, heeft geen probleem met afhankelijkheid.
Wie iets weggooit, kan er zeker van zijn dat hij het terugkrijgt.
Alleen waar niemand is, kan iemand zijn. Waar echt iemand is, is niemand.
Laat je niet kisten voor je dood bent.
Het bijzondere van ons mensen is dat we vaak proberen bijzonderder te zijn dan de bijzonderheid die we zijn.
Lijden is lijden dat we niet kunnen lijden.
De wereld wordt niet beter door hem fout te maken.
Je moet een goed hart hebben om het te kunnen doneren.
Als je toch even niks te doen hebt, probeer dan eens even niks te doen.
Wie zich inleeft in een ander, voelt zich altijd gezien.
Wie echte nabijheid wil ervaren, moet leren afstand te houden.
Iets niet doen vraagt vaak meer inspanning dan iets doen.
Zolang er te winnen is, is er te verliezen.
Cynisme is de expressie van teleurstelling in de liefde.
Als het ooit slechter met mij zou kunnen gaan dan nu en er lijkt nu een goede reden voor angst te zijn dan is het vooral vanaf nu tot dat moment slecht.
Wie zichzelf verlaat, zit vervolgens met zichzelf opgescheept.
Wat is het bijzonder wanneer je om bijzonder te zijn niet meer bijzonder hoeft te zijn.
Wie snel wil groeien, moet de tijd nemen om bij zichzelf stil te staan.
Om jezelf te vinden, kun je het beste jezelf vergeten.
Hoe is het mogelijk dat eenvoud als veelvoud verschijnt?
Waar je de hemel denkt te zien, zal ooit de hel verschijnen.
Na het scheiden uit de echt, begint pas het scheiden in het echt.
Wie een rechte rug wil, moet veel buigen.
We krijgen vaak meer doordat we iets niet krijgen dan door iets dat we wel krijgen
Ik hoop dat je gestorven bent, lang voor dat je dood gaat.
Als je veel ongeneeslijkheid wilt zien en ervaren, moet je dokter worden.
Het zou zo mooi zijn als we het goede hout waaruit we gesneden zijn wat beter zouden kennen.
Je bent net zo lang afhankelijk van de bevestiging van anderen, als je jezelf niet gunt daarvan afhankelijk te zijn.
Wat ons uiteindelijk redt, is het inzicht dat we door niets en niemand te redden zijn.
Diepe vriendschap verdraagt vijandschap.
It is cool, to be hot.
Zolang je iets mist, ben je het niet echt kwijt.
Wees zuinig op wat je graag kwijt wil. Wees gul met wat je graag voor jezelf houdt.
Om te weten dat je dom bent, moet je helaas behoorlijk slim zijn.
Wie zich schaamt, wil graag gezien worden.
Voorwaarde om iemand echt lief te kunnen hebben, is de mogelijkheid verdragen om deze te verliezen.
Wie vrij is van doodsangst is vrij van levensangst. Kortom: hoe jonger je sterft, hoe langer je leeft.
Waar we aan lijden, is het lijden dat we nog niet hebben kunnen lijden.
Wat je zoekt bij een ander, ontneem je jezelf.
Het wordt pas echt anders wanneer het niet meer anders hoeft.
Eigenlijk zijn we in dezelfde mate een stervend wezen, als dat we een levend wezen zijn.
Zolang je bevrijd wilt zijn, ben je onvrij.
Sommige dingen zijn veel te waar om waar te mogen zijn.
Hoe meer de verschillen mogen bestaan, hoe sterker de overeenkomsten zichtbaar worden.
Wie zich aangevallen voelt, kan zich niet goed verdedigen.
Autoritaire mensen hebben weinig vertrouwen in hun eigen autoriteit.
De echte oplossing is daar als er geen echte oplossing meer is.
Optimisme is vaak de hobby van pessimisten.
Wie oud wil worden, moet jong sterven.
Voor wie echt op God vertrouwt, is God volstrekt overbodig.
Iedere keer wanneer het lukt om los te laten en te vallen, komen we op steviger grond terecht.
Wie onder ogen ziet dat het leven een zinkend schip is waar niemand levend vanaf komt, kan vrolijk dobberen.
Vermoedelijk heeft niet God, maar de duivel de duivel verzonnen.
Jammer toch als we eerst ons leven bijna kwijt moeten zijn voor we het echt kunnen waarderen.
Eerlijk gezegd, heb ik het zo ontzettend nodig dat jij mij nodig hebt en eigenlijk niet zonder mij kan.
Het is alleen de liefde die teleurgesteld kan zijn in de liefde.
Vooral de verwantschap kan het verschil maken.
Wonderlijk dat loslaten meer werk kan lijken te vragen dan vasthouden.
Zoek vaker de afzondering, als je minder alleen wilt voelen.
Wie zich dun voelt, moet wel dik doen. Zoals wie zich klein voelt, groot moet doen.
Wil je snel van een probleem af, stel je er snel voor open.
Wat echt van jou is, zul je nooit verliezen.
Wat je vooral niet met strijd moet bestrijden is strijd.
Het bijzondere van een mysterie is dat het zicht ontvouwt als je geïnteresseerd kunt zijn, maar het ook een mysterie kunt laten.
Laat het leven sterven. Laat het leven leven. Laat het vrij en beleef de vrijheid en de vitaliteit.
Wat je absoluut niet vrijelijk kunt kiezen, is hetgeen je verkiest.
Afstand is een voorwaarde voor nabijheid.
Waar kun je leren om iets af te leren?
Wat je MOET doen, moet je nooit doen.
Lijden bestaat uit de weeën van het leven nodig om van jou te bevallen. Blijf vooral ademen.
Zo lang we in strijd zijn met wat we bestrijden, zal onze strijd weinig effectief zijn.
Wie exclusief wil blijven, moet zich nooit laten zien.
Alleen in de leegte is de ware volheid te vinden.
Wie het gemakkelijk wil hebben, zal het vaak moeilijk krijgen.
Wie zelfgenoegzaam is, heeft meestal niet genoeg aan zichzelf.
Het belangrijkste wat in het leven te halen is, is het inzicht dat er niets te behalen is.
Alleen dankzij overeenkomsten kunnen er verschillen bestaan.
Cynisme en idealisme hebben elkaar nodig.
Hoe meer je denkt iets niet te kunnen verliezen, hoe moeilijker het is er waardering voor te hebben.
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